Water is Leven.

Een klein druppeltje water, hier valt het op de grond.
Ergens anders op de wereld vult het iemands mond.
Een klein druppeltje water, hier komt het uit de kraan.
In Niger moet je eerst nog een lange weg begaan.
Een klein druppeltje water, niet als je ‘s morgens opstaat.
En ook niet als je ‘s avonds naar bed toe gaat.
Een klein druppeltje water, het is waar.

Voor water is een mens je erg dankbaar.

Een klein druppeltje water, geen goud.

Alleen door water kan er een leven worden opgebouwd.
Een klein druppeltje water, verspil het niet maar geef.
Dan is tenminste één iemands leven safe.

Een klein druppeltje water, voor ons is het niets.
Maar daar is het een heel groot iets.

Kun je leven zonder water is de vraag.

Al is het alleen al voor vandaag?

En twee dagen.

Dat kunnen wij niet eens verdragen.

Schoon drinkwater is een goede gezondheid.

Dat is gewoon een feit.

Geef geld voor water aan Aman-Iman.
dan kunnen zij zorgen voor een waterplan.

Een klein druppeltje water, iets om naar te streven.
Want water is Leven.

Celme.




