
Foto impressie werkbezoek 2008 

 
Ons straatje in Niamey 

 
Restaurantje in Niamey 

 

Rivier de Niger 

 
Onze buurjongen met zijn bal 

 
Bij de neef van Abakoula. 

 
Vol aandacht wordt onze Franse folder bekeken. 

 
Theedrinken hoort bij de gastvrijheid 

 
Er werden heel wat herinngeringen opgehaald 



 
De mannen zaten buiten in de tent. 

 
's Middags heerlijk gegeten. 

 
Kalifa, onze begeleider in Niamey 

 
Een dromedaris vol gepakt met stro 

 
La Fleuve de Niger 

 
De kinderen van Kalifa 

 
De rivier in de avondzon 

 
Abakoula met een bekende volkszanger uit Niamey 



 
Met de taxi naar Unicef 

 
Jo op de markt 

 
Marktkooplui doen een dutje 

 
Le petit marché van Niamey 

 
Le petit marché van Niamey 

 
Le petit marché van Niamey 

 
Fons op Le petit marché van Niamey 

 
Voor het gebouw van Crêpa 



 
Met ons spandoek in Niamey 

 
Voor het hotel Gawaya in Niamey 

 
De moeder van Abakoula luistert naar haar kleinkinderen uit Nederland 

 
De kinderen van Inadougoum 

 
Bij de oma van Abakoula 

 
De vrouwen van het stenenproject 

 
Stenen rapen voor dammen om erosie tegen te gaan 

 
De vergadering op het dorpsplein 



 
De Chief van Inadougoum 

 
De belangrijkste vrouwen van het dorp 

 
De folder wordt bewonderd 

 
De vrouwen van het dorp 

 
De mannen van het dorp 

 
In het schooltje van Inadougoum 

 
In het schooltje van Inadougoum 

 
Alles is echt handwerk 



 
Zomaar langs de weg van Tahoua naar Niamey 

 
De enige brug over de rivier 

 
Een jongen in zijn boot 

 
Drie prauwen aan de oever 

 
De dagelijkse wasbeurt 

 
Twee oude mannen bewerken het land 

 
Droogte!!!!! 

 
De beesten komen elke dag drinken in de rivier 



 
Le grand marché van Niamey 

 
Le grand marché van Niamey 

 


